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Friesland is natuurlĳk de Elfsteden- 
tocht. En al wordt die al een tĳdje niet 
meer op de schaats gereden, fietsen 
kun je ‘m elk jaar. En dat is leuk! Elk 
van de elf stadjes heeft zĳn eigen 
karakter. Ze zĳn klein genoeg om 
gauw even te ontdekken tĳdens een 
fietstocht, want alleen in Friesland zĳn 
de steden kleiner dan een gemiddeld 
Nederlands dorp.























Pak ook eens de boot naar de Marker 
Wadden: het nieuwste onbewoonde 
eiland van Nederland met een 
natuurhaven, vogelkijkhutten en een 
strand. Samen met de Oostvaarders- 
plassen maakt het deel uit van 
Nationaal Park Nieuw Land. Of ga op 
zoek naar de in het wild levende kudde 
konikpaarden. En dat op steenworp 
afstand van de Randstad.































Limburg is enorm uitgestrekt en 
daarom is ook de Limburgse taal 
onderverdeeld in veel verschillende 
dialecten - een kenner kan tot op het 
dorp herleiden waar iemand vandaan 
komt. Waar je ook bent: voor of na je 
fietstocht, een stukje Limburgse vlaai 
gaat er altĳd en overal wel in. Je hebt 
ze in allerlei soorten fruitvulling, zelfs 
'kronselen' (kruisbessen). 'Antje van 
de Statie' maakte de vlaaien door 
heel Nederland bekend. Ze verkocht 
aan het begin van de twintigste eeuw 
haar Weerter vlaaitjes aan trein- 
reizigers op het station van Weert.
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